
op u voor een financiële ondersteuning. De 
kosten voor het onderhoud en de verwarming 
van de kerk zijn hoog. Ook een mogelijke 
vernieuwing van het interieur om deze meer 
flexibel te maken voor activiteiten als concer-
ten, exposities e.d. vraagt veel investeringen.

Stort uw bijdrage op rekening NL61 RABO 
0160200083 t.n.v. Herv. Gem. Piershil 

Onder het motto “Samen aan tafel” verzor-
gen vrijwilligers elke maand voor mensen 
die alleen staan een gezellige maaltijd om 
elkaar te ontmoeten. Zo zorgen we voor el-
kaar en biedt de dorpskerk een open plaats 
voor ontmoeting; op zondag met kerk- en 
zangdiensten en door de week is de kerk 
regelmatig open voor stilte en bezinning. 
We hopen ook tijdens de festiviteiten in 
dit jubileumjaar een feestelijke bijdrage te 
kunnen leveren.

Dorpskerk vraagt om actie!
Om de dorpskerk ook in de toekomst te 
behouden, doen we opnieuw een beroep 

Behoud de dorpskerk van Piershil

Dorpskerk in het hart van Piershil
Dit jaar bestaat Piershil 500 jaar. Het dorp 
en de kerk zijn in jaar 1525 gesticht. De 
geschiedenis van kerk en dorp zijn dan ook 
nauw met elkaar en met het leven van de 
inwoners verweven. Vele generaties lang 
vormt de dorpskerk letterlijk en figuurlijk het 
hart van de samenleving. 

Vijfhonderd jaar verbonden
Deze hechte band heeft al vijf eeuwen lang 
een belangrijke functie vervuld: het verbin-
den en ondersteunen van mensen, zowel in 
tijden van voorspoed als in moeilijke tijden, 
in tijden van vrede en in tijden van rampen, 
oorlog en geweld. Aan de voet van de kerk-
toren staat het voedselkastje ‘Cibus’ voor 
dorpsgenoten, die moeite hebben om de 
eindjes aan elkaar te knopen en voor ande-
ren om deze mensen met een bijdrage aan 
dit initiatief een steuntje in de rug geven. 

o.v.v. ‘Actie Dorpskerk’ 
(ANBI-keurmerk) of 
scan de QR-code. Kijk 
voor meer informatie 
op hervormdpiershil.nl/
actie-dorpskerk




